Evita Gidndler. ...und sahen das Kind und Maria, seine Mutter
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Bezinning

Het is kerst, je bent welkom in de kerk (of om online mee te vieren). De
diensten zijn om tien uur, zowel s avonds als ‘s morgens. Het licht is
uitgezaaid, en hoe guur ook de tijden, het licht is niet te doven, het laat
ons stralen! Gezegend feest en goede jaarwisseling!

Diederiek van Loo
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Ster straalt op winterlandschap
Willem Wenckebach, waarschijnlijk 1893, collectie Rijksmuseum Amsterdam

Het Licht is uitgezaaid,
dit stralend woord van den beginne;
een ster geboren, die ons wijst
waar God zich hier laat vinden.
Dit Licht zal als een lopend vuur
de nacht voor altijd overwinnen.

Het Licht is uitgezaaid
en niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven.
Want ook de langste nachten gloeit
dit Licht als Morgenster te boven.



Het Licht is uitgezaaid
in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil het zich
in duizendvoud herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht

voor al wie met ons ademhalen!
(tekst Sytze de Vries)

Pastoraat

Inloopochtend

Een nieuw jaar, tijd om met goede voornemens te beginnen!

Altijd al eens stilletjes gedacht, dat het toch wel leuk kon zijn, zo'n
inloopochtend? Nou, dat klopt, het is echt leuk!

Je hoeft niks, je kunt gewoon luisteren als je wilt, je mag iets vertellen
wat voor een groep leuk of interessant is, je kunt een lied opgeven wat
je graag weer eens zingt, maar één op één kennismaken behoort ook
tot de mogelijkheden.

Er zijn geen leeftijdsgrenzen!!

En dan is er natuurlijk koffie en thee, of gewoon water.

Vanaf 10.30 uur is iedereen welkom, om 12.00 uur gaan we aan de
afwas.

En dat alles op de eerste dinsdag van de maand, dus 6 januari.

U bent zeer welkom!

Vervoer gewenst? Bel Corry Ruiten; tel. 06 55 19 81 49

Namens de voorbereidingsgroep,

Joke Stahlie-Verheij



Kerkenraad

Privacyverklaring Johanneskerk

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie
voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan
met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.
Daarom is het belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met
persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de
geldende regelgeving houdt.

We hebben contact opgenomen met de PKN over het verstrekken van
een ledenlijst aan gemeenteleden. We kregen als reactie dat In het
AVG-tijdperk het verstrekken van een ledenlijst door de PKN niet wordt
aangeraden. In 2018 heeft de kerkenraad van de Johanneskerk het
privacybeleid vastgesteld. De bijgewerkte privacyverklaring kunt u via
deze link vinden op onze website.

Ring Doorn Classis Utrecht

Op 19 november 2025 kwam de Ring Doorn bijeen in de Westerkerk te
Veenendaal voor een gesprek over pastoraat. Sprekers waren ds.
Margriet van der Kooi, gespecialiseerd in pastorale zorg, en dr. Kees
van der Kooi, hoogleraar dogmatiek. Samen schreven zij het boek
'‘Goed gereedschap is het halve werk'.


https://www.johanneskerkleersum.nl/default.aspx?lIntEntityId=217393

De opening werd verzorgd door ds. Machiel Karels, die las uit Marcus
10 over Jezus en Bartiméus: een les in omzien en betrokkenheid.
Margriet benadrukte dat pastoraat draait om hart- en zielzorg: samen
zoeken waar God spreekt en dit verbinden aan de Schrift. Het gaat niet
om de interventie van de pastor, maar om ruimte geven aan de Geest.
Wij zijn er om het verhaal van de mens tevoorschijn te vroedvrouwen. Zij
illustreerde dit met verhalen uit haar boek, waaronder een aangrijpend
voorbeeld van een moeder die ondanks groot kwaad in haar gezin
vasthield aan de liefde voor haar kinderen. Pastoraat vraagt om
erkennen datieder mens in staat is tot kwaad, maar ook geroepen is tot
liefde en verzet tegen de zonde.

Van der Kooi plaatste theologische accenten: de beste theoloog is niet
automatisch de beste pastor; de Geest werkt al in de ander. Hij wees op
het belang van spreken over zonde, niet alleen over kwaad, en
herinnerde aan het verbond waarin God lijdt aan het menselijk falen,
maar steeds opnieuw begint. Pastoraat vraagt om zorgvuldig kiezen
welke thema’'s aan bod komen, zonder alles direct te neutraliseren met
Gods liefde.

In het gesprek met de aanwezigen kwamen praktische vragen naar
voren: hoe ga je om met mensen zonder expliciete Godservaring,
zonder hoop, of met een zwakke band met de kerk? Margriet en Kees
benadrukten: luisteren, present zijn, durven zwijgen, en bidden met en
voor de ander. Pastoraat is risico nemen, nabij zijn, en het gewone leven
als aanknopingspunt gebruiken.

De bijeenkomst werd afgesloten door ds. André van der Graaf met een
ontroerend citaat dat onderstreepte: uiteindelijk maakt God het werk af
waar wij tekortschieten.

Het was goed om elkaar als kerkleden uit de Ring te ontmoeten en zo
de onderlinge band te versterken. We hopen dat er steeds meer
kerkleden deze ontmoetingen gaan bijwonen. Ook in 2026 wordt u
weer uitgenodigd!

Hilie Logtenberg van der Grient, scriba



Diaconie

Collecten

1¢ collecte 25 december 2025 (kerstcollecte)

Kerk in Actie

In actie voor kinderen in de knel

Vrede op aarde. Wij vieren het elk jaar, maar voor miljoenen kinderen
lijkt het heel ver weg. Ze groeien op met oorlog, huiselijk geweld of
armoede. Juist met kerst verdienen deze kwetsbare kinderen onze
aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van
Kerk in Actie voor kinderen in de knel. In de loop van 2025 maken we
bekend via nieuwsbrieven, website en social media wat de meest
urgente bestemming voor deze kerstcollecte is.

1¢ collecte zondag 28 december 2025

Vluchtelingenhulp Utrechtse Heuvelrug

Een vluchteling is iemand die gegronde vrees heeft voor vervolging in
zijn land op grond van ras, godsdienst, politieke overtuiging of het

behoren tot een bepaalde sociale groep (Viuchtelingenverdrag van
Geneéve, 1951)

Jaarlijks zijn miljoenen mensen op de vlucht. De meesten van hen
worden in hun eigen regio, door buurlanden opgevangen. Een deel
van de vluchtelingen of asielzoekers komt naar Nederland, soms op
eigen gelegenheid, maar ook op uitnodiging van de overheid. Van hen
wordt een klein aantal gehuisvest in een van de dorpen van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug.



Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug heeft tot taak
de vluchtelingen die thans een verblijfsstatus hebben gekregen te
begeleiden bij de eerste stappen om een nieuw leven op te bouwen
binnen onze samenleving.

2e collecte (28 december): Straatpastoraat Utrecht

De Diaconie heeft ervoor gekozen om in ieder geval het 2e halfjaar de
2e collecte te bestemmen voor het Straatpastoraat Utrecht, omdat wij
ons solidair willen opstellen met de gemeente Utrecht waar de
problemen rond de mensen die dak- en/of thuisloos zijn vele malen
groter zijn dan bij ons in ons dorp.

Zie ook bijgaande kerstbrief:

SR
Straatpastoraat (YT}

Kerst bij het Straatpastoraat Utrecht

Dit jaar vieren we voor de derde keer kerstavond met onze vrienden van
de straat. Twee jaar geleden viel de vierde zondag van de maand - de
zondag waarop we altijd een viering met maaltijd in de Domkerk
hebben - op 24 december. Dat werd dus een feestelijke
kerstavondviering met aansluitend een kerstdiner. Wat was dat
hartverwarmend... De viering werd goed bezocht, en we merkten dat
het onze vrienden echt goed deed. Verschillende bezoekers gaven aan
dat het met deze kerstviering voor hen echt kerst geworden was, en dat
ze het fijn vonden om op kerstavond zo gezellig samen te zijn. Vorig jaar
kozen we daarom weer voor kerstavond in plaats van de vierde zondag
van december. Er waren toen ook aardig wat Oost-Europese daklozen,
en op het laatst hebben we nog gezorgd voor teksten in het Pools en
Russisch. We zagen de mensen meebeleven en -vieren. Dit jaar doen
we het wéér en kunnen we inmiddels spreken van een traditie. En nu
het aantal straatvrienden uit Oost-Europa nog weer meer is
toegenomen, maken we prin het Nederlands, Engels, Pools en Russisch
en zorgen we er ook voor dat de liturgie en de (samengevatte) teksten
in die talen beschikbaar zijn.

En op 15 december kwam een kwartet bij de wekelijkse inloop
traditionele kerstliederen zingen. Wat gaf dat een mooie sfeer. De week
erop kwamen er - net als vorig jaar - ook wat zangers eigentijdse
kerstliederen zingen: nieuwe teksten op bekende melodieén. Ook dat
sloeg aan.



Zo maken we het in deze tijd echt kerst voor onze vrienden.

Zingen: Aan jou dit lied, nr. 124 (gewijzigd) — Wij komen tezamen
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2. De hemelse eng’len kwamen naar de herders
en brachten het nieuws van een vredevorst:
Kind ons geboren, doet de vrede gloren.
Komt laten wij hem vinden,
komt laten wij hem vinden,
komt laten wij hem vinden, die koning.

3. Wij volgen de herders, die de boodschap hoorden
en verder vertelden van dit godd’lijk kind.
Ook in het heden loopt dit spoor naar vrede.
Komt laten wij het volgen,
komt laten wij het volgen,
komt laten wij het volgen, dat lichtend spoor.

Liesbeth Timmers, coordinator Straatpastoraat Utrecht
Meer informatie: www.straatpastoraatutrecht.nl



http://www.straatpastoraatutrecht.nl/

Ontmoeten en Verdiepen (O&V)

Dinsdag 13 januari Rens Bijma en Kees Bregman: Getijden - een
ritme van leven

Tijdens deze avond presenteren Rens Bijma (musicoloog) en Kees
Bregman (theoloog) een muziekavond rond het thema ‘Getijden’.

Sinds zijn eerste eeuwen kent het christendom een ritme van gebeds-
tijden. Van dag tot dag zijn er momenten waarop de mens op aarde zich
openstelt voor de hemel. ‘lk zing U dagelijks zevenmaal lof’ en ‘Midden in
de nacht sta ik op en loof U’ zegt Psalm 119, op grond waarvan
Benedictus begin zesde eeuw in zijn kloosterregel acht getijden
voorschreef. Deze muziekavond verkennen we dit nog altijd actuele en
aansprekende levensritme van de Benedictijnse kloostertraditie aan de
hand van een oecumenische keur aan muzikale momenten.

Datum dinsdag 13 januari

Tijd 20.00 - 22.00 uur

Locatie Koningshof Doorn

Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Dinsdag 20 januari Al en geloof

Artificiéle Intelligentie (Al) is bijna dagelijks in het nieuws. Het wordt op
steeds meer terreinen toegepast, zoals het produceren van teksten,
medische diagnose, weersvoorspelling, onderwijs, wetenschappelijk
onderzoek, cyberveiligheid, enz. Echter, de meningen over deze
stormachtige ontwikkelingen zijn enorm verdeeld.



Ongekende mogelijkheden of de mogelijkheid van misbruik dat
gemaakt wordt van of vrezen dat we volledig overvleugeld zullen worden
door deze systemen? Jos Roerdink, emeritus-hoogleraar Informatica aan
de Rijksuniversiteit Groningen, zal een korte inleiding geven in de Al en
proberen enige helderheid te scheppen in deze verwarrende materie.
Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de ethische kanten van
de Al. Kunnen we de ontwikkelingen beoordelen vanuit een christelijk
perspectief?

Datum dinsdag 20 januari

Tijd 20.00 - 21.45 uur

Locatie Koningshof Doorn

Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Namens de commissie O&V,
Teun Monster
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Johannes in het dorp

Zondag 18 januari: Krekel

Een muzikale vertelvoorstelling naar het boek van Annet Schaap.
Eliza zoekt haar broers. Ze had er zes, maar nu heeft ze er nog maar
eentje over: Krekel. Een bangerik, een huilebalk, een blok aan haar been
eigenlijk. Alles gaat mis maar Eliza en Krekel blijven zoeken. Door de
storm, tegen de wind, tegen wat iedereen zegt en vindt.

Schrijfster Annet Schaap leest een deel van het verhaal, muzikante
Fredrike de Winter zingt en speelt erbij. Samen maken ze het verhaal
zichtbaar en voelbaar: het verlangen van Eliza, de vogels, de wind, de
zee die zich uitstrekt, helemaal van hier naar daar... Deze voorstelling
belooft een middag vol magie en avontuur te worden, waar zowel jong
en oud van zullen genieten. Mis deze kans niet om een unieke ervaring
te beleven en laat je meeslepen door haar betoverende wereld.
Na afloop van de voorstelling kun je een door Annet gesigneerd
exemplaar van Krekel aanschaffen en kan het grote genieten beginnen!

Datum zondag 18 januari 2026
Tijd 15.30 uur

Locatie Johanneskerk

Entree eigen bijdrage na afloop
Leeftijd van 9 tot 109!
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https://www.kinderboekwinkelutrecht.nl/product/krekel/

Bij de diensten

Dat God als een kind geboren wordt - we vieren het, maar begrijpen
doen we het niet. In de twee kerstdiensten zullen we met verschillende
teksten de betekenis van deze geboorte, dit wonder, overdenken. In de
nacht lezen we Psalm 2 over de losgeslagen wereld van cynische
machthebbers waarin een mens wordt geboren naar Gods hart, vol
ontferming.

In de ochtend komt Jesaja aan het woord die hoopt dat ‘elke laars die
dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed’
weggegooid zullen worden omdat er een nieuwe toekomst wacht van
vrede, recht en gerechtigheid. Beide diensten komen samen in de reden
voor deze hoop: ‘een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven’.
Laten we feest vieren!

De tekst die Evelyn Noltus schreef bij Psalm 2 (nu te zien in de expositie
“Als een boom”) knoopt beide kerst-teksten betekenisvol aan elkaar:

Met paarden en laarzen en opgeheven arm
met bruut geweld en groot geschreeuw
lege woorden loze kreten

zo zijn de machtigen der aarde

Zij dienen niet maar heersen

beschermen niet maar razen

bedreigen de wereld met hun daden.

Wij hunkeren naar de koning die zachtmoedig
de aarde terecht brengt, zorgt voor

wat klein is en kwetsbaar en niet

vergeet dat hij zelf geroepen is om

heel te maken, recht te doen.

Spiegel van de Gezalfde.
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foto Hans Neecke

Voor de kinderen is er op kerstmorgen een feestelijke
kindernevendienst. Ze doen het eerste deel van de dienst in de kerk mee
en gaan dan aan de slag in hun eigen ruimte. We laten ons verrassen
door hun plannen!

Muziek: Ton Blom begeleidt in beide diensten alle liederen, in de
kerstnacht zingt de cantorij en speelt Arjen Bezemer piano en op de
kerstmorgen spelen twee leden van het studentenorkest J.P. Sweelinck
viool en cello. Tip: neem iemand mee naar de kerk die tegen de
kerstdagen op ziet!

Tenslotte: een waardig moment om met elkaar het nieuwe jaar te
beginnen. Om 10.30 uur houden we in de Johanneskerk een
morgengebed, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Na afloop vieren we het begin van het jaar met een drankje.

ds. Diederiek van Loo

Bloemschikking rond advent/kerst
Als u goed kijkt, ziet u dat we ons vanuit het donker naar het licht

bewegen. De symboliek sluit aan bij kernwoorden als: zien met de
ogen, zien met het hart, ervaren, stilstaan, luisteren en horen.

13



Kerstavond 24 december:

Het is feest.

Zie het wit van de bloemen,

hun kelken vol belofte.

Duiven, engelen, hemel en aarde ontmoeten elkaar,
het Kind is geboren, licht over licht.

De Bloemengroep

Overige Informatie

Vacatures SchuldHulpMaatje Utrechtse Heuvelrug

Door het aflopen van de zittingstermijn hebben we een vacature voor
Algemeen bestuurslid verantwoordelijk voor PR en voor
Communicatie (tijdbeslag: 2-3 dagdelen per maand). We zoeken
iemand die, samen met zijn/haar mede-bestuursleden, zorgt dat het
lokale werk van SchuldHulpMaatje, zichtbaar en bekend is binnen ons
werkgebied: de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Daarnaast zijn wij op zoek naar een Vrijwilliger Contentmanagementdie
ons kan helpen bij het bereiken van hulpvragers via Social Media
(tijdbeslag: 2-3 dagdelen per maand).

Vrijwilligerswerk bij Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug is waarde-
vol werk.

Je draagt bij aan de continuiteit van onze organisatie zodat de maatjes
(geschoolde vrijwilligers) mensen met geldzorgen/schulden praktisch
en mentaal kunnen blijven ondersteunen om de financién weer op orde
te krijgen.

Voor meer informatie:
https://www.schuldhulputrechtseheuvelrug.nl/ik-wil-hulp-geven



https://www.schuldhulputrechtseheuvelrug.nl/ik-wil-hulp-geven

Voorgangers de komende weken:

24/12: ds. Diederiek van Loo -- kerstnacht

25/12: ds. Diederiek van Loo -- 1¢ kerstdag

28/12: dhr. Henny van der Heijden, Wijk bij Duurstede

1/1: ds. Diederiek van Loo -- Morgengebed; 10.30 uur
4/1: ds. Ans Pilkes, Rhenen

11/1: ds. Diederiek van Loo

18/1: ds. Diederiek van Loo -- Oec. Viering in de JK
Autodienst

24 december:  Elly Kamermans 431494  kerstnacht
25 december:  fam. Bretveld 456703  kerst

28 december: Nic. van Scherpenzeel 456378 of 06 44956443
4 januari Ruud Kolenbrander 453167

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie

Bankrekeningen
Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

Voor collectebonnen dit banknummer van de diaconie gebruiken!

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Voor de volgende Nieuwsbrief:
kopij inleveren uiterlijk donderdag 8 januari 12.00 uur via:
nieuwsbriefiohanneskerk@pknleersum.nl
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Samensteller Nieuwsbrief:
jan. t/m maart 2026 Hans Neecke
april t/m juni 2026 Teus Stahlie

De redactie van de Nieuwsbrief wenst u
fijne feestdagen en een gezegend nieuw jaar!

Hans en Teus
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